
      
De maand Juni 
In deze Juni uitgave van ons infoblad kijken we trots terug op een paar 
gelukte activiteiten van onze deelwerkingen. We hadden graag dat elke 
deelwerking af en toe eens een verslagje zou maken van een gelukte 
activiteit, moet niks speciaals zijn, gewoon maar om te tonen aan de 
‘buitenwereld’ dat we met mekaar goed bezig zijn. Dat onderhoudt en 
versterkt de noodzakelijke band in onze groeiende OKRA familie! 

Koffienamiddag 
Op dinsdag 17 juni  om 14 u. houden we onze volgende koffienamiddag. 
Er zal weeral gezellig weerzien zijn met interessante keuveltjes, ne plezante Bingo én voor bij de koffie een lekker gebakje! 
Voor 5€ ben je erbij ! 

Spellennamiddagen 
Onze volgende spellennamiddagen gaan door op woensdag 4 en 18 juni. 
Iedereen welkom, breng familie en vrienden mee! Meer volk = meer leute !.  
Voor meer inlichtingen : Myriam 0477 805 337 
 
Darts  
Op vrije momenten kan er steeds Darts gespeeld worden. Gewoon vragen aan den toog of vragen aan Luc als die in de 
buurt is, hij helpt je met veel plezier en deskundigheid!  

Fietsclub Plezierfietsers: elke dinsdag vertrek aan Okralokaal om 13.30 u. Meer info op 0486 39 60 05. 
Deze zomer is het de beurt aan OKRA Ranst om de fietsgordel van de Voorkempen te organiseren. Dit gaat héél véél werk 
met zich meebrengen! We wensen onze fietsploegen alvast veel succes met de voorbereidingen. Zij zorgen ook zelf voor 
een mooie uitbreiding van onze website met Fietsgordelnieuws. Ten gepasten tijde zal onze website www.okraranst.be  
hierover dus veel informatie bevatten. Kijk af en toe eens … Ook verderop in dit blaadje nog een verslagje van een 
fietstocht. 

Fietsclub Sportief: elke dinsdag en donderdag vertrek aan Okralokaal om 13 u. Meer info op 0477 80 53 37. 

Hobby- en Handwerkclub. Dinsdags 13 – 16 u. Alle mensen die van kleine creatieve werkjes houden, naald, 
draad, tekenpotlood, penselen, ... zullen er hun gading vinden. En uiteraard altijd een gezellige babbel met 
een koffietje of iets anders !  
Bij deze doen we nogmaals een warme oproep om dit gezellige groepje te versterken, ze komen bijeen op 
de dinsdag namiddagen, brengen naaiwerkjes enz mee, geven mekaar raad en daad! Meedoen!   
Inlichtingen bij Maria Andriessen 03/485 62 95 of 0486/97 85 81. 

 
Lokaal is niet beschikbaar 
Verhuurd op 31 Mei/01 Jun  - 7/8 Jun  -  14/15 Jun  - 21/22 Jun  -28/29 Jun  
Maa 16 Jun  voormiddag : Seniorenraad 
Maa 30 Jun voormiddag : bespreking subsidies 
Vrij 27 Juni Voormiddag : vergadering dagelijks bestuur 

Juni 2025 www.okraranst.be 

happy 55 + 

Agenda toekomstige activiteiten: 
maa 2 juni     Fietsverlof Elewijt 
woens 4 juni        Spellennamiddag  
zater 14 juni     Petanquetornooi 
dins 17 juni     Koffienamiddag  
woens 18 juni     Spellennamiddag 
 
vrij 27 juni      Dagelijks Bestuur 09.30 u. 
       

http://www.okraranst.be/


Computerforum – HelpMekaarCafé  
In de maand Juni is er geen PCForum. Volgende keer in Juli. Aankondiging in volgend infoblaadje. 

Okra bridgeclub Ranst 
Wij bridgen elke woensdagavond om 19 u. en vrijdagnamiddag om 13.30 u.   
Info bij Herman Embrechts 0478/55 08 30 
Een mooi verslag van onze Bridgereis naar Griekenland vindt je achteraan dit blaadje! 

Biljart  
Nieuws van biljartclub “De Ketsers” 
Op vrijdag 25 april zijn de biljarters onze kleuren gaan verdedigen tegen de biljartclub ‘Lust naar 
Kunst’ uit Pulle. Onze ‘Ketsers’ hebben er, samen met de meegereisde vrouwen en supporters, 
een geweldige en gezellige avond van gemaakt. Dit versterkte zeker de onderlinge vriendschap 
en de drift om nog beter te presteren. 
Dat wij ons niet hebben laten ringeloren hebben wij bewezen door de tegenstander te verslaan 
met 2,276 punten. De globale uitslag was : Pulle:52,985 punten en Ranst 55,261 punten. 
De terugmatch is voorzien op vrijdag 11 juli vanaf 17.30 u. in ons lokaal. Iedereen is welkom en 
kom vooral onze ‘Ketsers’ aanmoedigen. 
Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag.  
Inlichtingen bij Jos Van Loy    0474/56 67 83   
Onze ‘Ketsers’ zijn goed bezig, af en toe op verplaatsing naar bevriende groepen, ook worden deze al eens in ons lokaal 
ontvangen. 

Petanque   
Op woensdag 7 mei trokken we met twee tripletten naar het uitnodigingstornooi in Reet. 
Ranst 1  : Freddy De Bie ; Ludo Kegelaers ; Anny Moreels 
Ranst 2  : Eric Timmermans ; Peter Pemen ; Simonne Bosch 
Er werd intensief gespeeld in een tornooi met 32 tripletten! Ranst 1 won 2 van de 3 matchen en 
Ranst 2 verdedigde zich dapper maar kon geen overwinning boeken...Jammer! Volgend jaar beter! 
MAAR...ook wij houden ons uitnodigingstornooi op zaterdag 14 juni 2025 ! Doe je graag mee? Vorm 
dan met vrienden een triplet ( 3 spelers ) en schrijf je in bij Anny Moreels :gsm : 0485 69 19 11 of 
walter.van.vlimmeren@telenet.be 
Wij spelen door de week op maandag- en donderdagnamiddag om 13.30 u.  
Graag aanwezig om 13.15 u. voor de verdeling van de terreinen en de ploegen volgens toeval. Zo vermijden we situaties 
van ‘ik speel alleen met die persoon’. We zijn een groeiende groep vrienden die in steeds wisselende opstelling tegen 
elkaar spelen. Na het petanquespel van maandag en donderdag kan er altijd gekaart worden tot 18 u.    Alle verdere info 
bij Ingrid 0484/95 28 11 of Annie 0485/69 19 11 of op petanque@okraranst.be  
 
 

Dinsdag 12 augustus 2025 om 13 u “zomerfeest” met orgelmuziek ! 
Barbecue met zalm in papillot, kipfilet en 
worst, allerlei verse groenten, pasta, 
quinoa, sausjes, broodjes en als dessert: 
aardbeienbavarois. 
Jef Grimon met zijn orgel zal onze 
namiddag animeren.  
Prijs: € 30 voor al onze leden van Okra 
Ranst,  
€ 40 niet-leden Okra Ranst,  

alle drank tijdens de maaltijd inbegrepen. 
Te betalen op rekeningnr. van  
Okra Ranst BE41 9734 0214 0210  met vermelding  “zomerfeest + 
na(a)m(en)”. Betaald is ingeschreven!  
Inschrijven kan tot 3 augustus 2025. 

Onze Busuitstap 2025  
Op donderdag 4 september 2025 brengt een bus van Verhoeven ons naar het Land van Altena, kort bij de samenvloeiing 
van de Grote Rivieren in Nederland: Maas en Waal.  
In de voormiddag zijn we uitgenodigd (met koffie en gebak)  bij een guitige klompenmaker, die ons demonstreert hoe 
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sedert eeuwen klompen worden gemaakt in Nederland  (en trouwens ook in 
Vlaanderen). Een duik in het verleden van onze voeten, dank zij een bewaard atelier 
met 100 jaar oude machines. Er is zitplaats voor iedereen! 
's Middags schuiven we aan voor een lekkere koffietafel; geen over-en-weer geloop: de 
tafel is gedekt bij onze aankomst. Later stappen we in een toeristisch treintje, de ‘Hank-
o-Motief’, dat een rondrit maakt in de buurt van Altena: de molen, een kasteel, 
historische monumentale  hoeven. 
In de late namiddag brengt de bus ons naar de oude vestingstad Gorinchem aan de 
samenvloeiing van Maas en Waal, waar we nog wat Nederlandse geschiedenis mogen 
opsnuiven.  
Een interessante dag in een minder gekend deel van Nederland, maar alles op en top op zijn Hollands. De mensen daar 
spreken zelfs een taal die erg op de onze gelijkt. 
Inschrijven kan bij Luce tot 17 augustus 2025. Prijs voor onze leden van Okra-Ranst bedraagt € 65 en voor niet-leden Okra-
Ranst € 75. 
Betaald is ingeschreven: rekeningnr. Okra Ranst BE41 9734 0214 0210  met vermelding  “busreis en  na(a)m(en)”.  

Plezierfietsers: Zomaar een lentefietstochtje … 
dat weeral prachtig uitgedokterd was door Wim. Hij voerde ons langs en schijnbaar kriskras door de groene-long-parkjes 
van Boechout en Hove. Met als eerste halte toch wel een wetenswaardige bezienswaardigheid: op internet vinden we:  
‘In het Langbos werd in de 17e eeuw een gestolen Mariabeeld teruggevonden. Jaren later werd op deze plaats een eerste 
kapel gebouwd. Deze werd een bedevaartsoord. De naburige Lintse parochie hoopte een graantje mee te pikken door een 
tweede kapel te bouwen op Lints grondgebied. Helaas voor de parochianen werd toen net de spoorweg aangelegd. De 
grens tussen Kontich en Lint werd verlegd waardoor beide kapellen op grondgebied Kontich kwamen te staan.’ 

  

Ons nieuwe buitenterras 
Nadat de afsluiting van ons vorig buitenterras door vandalen beschadigd was, schoot onze doe-ploeg in actie. Onder 
deskundige leiding en bezieling van Jan, werd met hulp van vooral Luc,  een heel nieuw terras geconcipiëerd en mooi 
vakkundig uitgewerkt. Na de nodige voorbereidingen met o.a. keuze van de juiste (betaalbare…) materialen, er is hard 
gewerkt in ‘de kelders van de Jan’, werden de verschillende panelen ‘plaatsklaar’ gemaakt en naar ons terras 
getransporteerd. Daar zijn ze dan finaal gemonteerd en goed vastgeschroefd in de bestrating. Alles werd goed afgekit en 
van een laatste verflaag voorzien. Hopelijk kunnen we daar nu vele jaren van genieten! 

Vlakbij het eerste kapelletje vonden we in 
een boom een heus tafereel kunstig 
uitgesneden. Vermits dit ook de eerste halte 
is bij onze tocht naar Elewijt, hebben we nog 
eens tijd om dat goed te bekijken. Misschien 
wonen er wel kaboutertjes of elfjes in die 
boom? 

De goede oude Kiliaan in Duffel verschafte 
ons dan de nodige vloeistoffen om onze 
reserves aan te vullen en rustig terug naar 
Ranst deze mooie fietsnamiddag af te 
sluiten. 



 OKRA BRIDGE KOS 

We hebben een nieuwe afdeling in Griekenland , Okra Bridge Kos . Onze correspondente, Chris 
Lens,  heeft ter plaatse een mooi verslag gemaakt . De thuisblijvers , hadden ongelijk , maar 
hadden hier wel in Ranst en omgeving 25° C , in Griekenland daarentegen…. 
 

γεια σε ολους, πως ειστε ολοι? 

We werden ’s nachts thuis opgehaald en naar Zaventem gebracht via luchthavenvervoer. Daar 
zorgt Monique Mertens ieder jaar zo goed voor. Een TUI- vlieger vol Vlaamse bridgers vloog 
naar Kos voor 10 of 14 dagen gelegen in de Egeïsche zee aan Griekenland .  

We hoopten op veel bridgeplezier en een mooi eindresultaat op het tornooi. Ons koffer zat vol 
zomerkledij en badgoed, in Kos kan het alleen prachtig weer zijn maar het heeft daar 2 dagen ferm geregend terwijl het 
in België snikheet was. We verlangden naar de zon en een gezellige bridgeavond. Met verschillende bussen reden we 
naar ons hotel genaamd BLUE LAGOON. We aanschouwden het mooie landschap in de helblauwe hemel en spierwitte 
huisjes. We arriveerden aan een reuzegroot domein vol blokken met kamers,  zwembaden en ontspanningsruimten 
omkaderd in een weelde aan plantengroen en palmbomen die ons in de wind welkom wuifden. Met veel geduld 
ontvingen we van de receptioniste de kaart van de kamer en de handdoeken. De kamers voldeden niet aan onze 
verwachting en we misten leuningen aan de vele trapjes. We waren ook niet van de jongsten maar wat hebben we 
lekker gegeten. We moesten wel heel ver wandelen van ons kamer naar het restaurant maar de dames met de 
stappentellers waren heel tevreden met het resultaat.  

Een wandeling langs het strand naar Kos- stad met zijn schattig vissershaventje en knusse straatjes bracht ons naar de 
boom van Hippocrates. Op de markt zagen we een overvloed aan  veelkleurige en geurende kruiden. We passeerden 
Grieks Orthodoxe tempels en een site uit de Griekse oudheid. Aan het haventje gingen we iets lekkers drinken en 
Herman kreeg bezoek van een kat die zomaar op zijn schoot ging liggen.  Elke avond speelden we bridge in een grote 
opgeblazen hal waar het ’s avonds frisjes was. De oplossing; een T-shirt van manlief onderaan dragen en met kousen aan 
in bed kruipen. Onze aandacht aan het bridgespel deed de kou vergeten. We waren toch tevreden over ons 
eindresultaat want we speelden tegen kampioenen.  

Onze gsm kondigde slecht weer aan, twee regendagen en alle ligbedden aan de zwembaden bleven leeg behalve één kat  
die onder de parasol lag te genieten van de rust. In het zwembad kon het wel eens druk zijn, vooral wanneer de 
sportievelingen waterpolo speelden en ik een harde bal op mijn hoofd kreeg. Het werd toch weer lekker warm in Kos en 
we konden heerlijk zwemmen in het reuzegrote zwembad zonder kat deze keer, maar met tuben zonnecrème en een 
goed boek. Onze rimpelige huid kreeg het deugddoend warm en een vakantie tintje. Wist ge al dat Bert op zekere avond 
laat de Griekse dans heeft uitgevoerd, Chris van Pelt en Anita een vulkaan gingen bewonderen en wij nog in de late 
uurtjes zaten te “Kingen” en ik een Ouzo moest drinken om niet te snurken ? 

Na 10 dagen bridgen en zonnen en wandelen en veel te lekker eten moest de eerste ploeg naar 
huis. Onderweg naar huis in het vliegtuig konden we nog amper in onze zitplaats want die waren 
extra smal of was ik verdikt?. Al trekkend aan de hoofdsteun van de vorige zitplaats kon ik me 
oprichten om me naar het toilet te verplaatsen maar er klonk een luide AU want de haren van de 
vorige passagier had ik vast en dat kon ik echt niet weten of zien. 

IK moet Bert danken voor het dragen van mijn zware valies. Die van hem was veel lichter en dan 
hebben we lekker verwisseld. Annie dank ik voor het gidsen in die doolhof van wegen naar het 
restaurant of receptie. Luce dank u voor de afspraakjes om samen te blijven. Dankzij Okra Bridge 
Ranst zijn we er voor elkaar en dat maakt het leven samen aangenaam en blij. 

 

Καλησπέρα και τα λέμε του χρόνου.                                                                                     Chris Lens 

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL  
Jos Van Loy                                  0474/566.783      vanloyj@gmail.com 
Bogaerts Myriam                           0477/805.337      myriam2a@hotmail.com 
Ingrid Van den Brande   0484/952.811 ingridvdb1@telenet.be 
Clerckx Peter                        03/457.58.61        0484/356.087      peterclerckx45@gmail.com 
Herman Embrechts   0478/550.830 hermanembrechtsf@gmail.com 
Luce Gevers  03/485.55.73 0485/65.56.08 luce.gevers@telenet.be 
Nicole Peeters    0475/36.41.33 peetersnicole@telenet.be 
Leo Beeckx                                0497/40.61.59      leo.beeckx@scarlet.be 
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